
 

'Boet! Boet!' 

 09 juli 2023  Door Janneke Bosman 

 

Janneke Bosman is personal coach in 

geaardheid en coming-out, daarnaast 

begeleidt zij in thema's zoals carrière en burn-

out, liefde & relatie, en eetproblematiek. Zij 

schreef eerder het boek Van Boulimia naar 

Coming-Out.  

Meer informatie: www.jannekebosman.nl 

 

Janneke deelt met ons het wel en wee van haar roze gezin. Samen met haar vriendin en 

hun dochtertje maakt ze van alles mee, ook op het gebied van gay. 

Hoe werkt dat nu, zo'n roze gezin? Da's toch eigenlijk gewoon hetzelfde inmiddels als ieder 

ander gezin? Want tsja, tegenwoordig is een 'normaal' gezin eerder uitzondering dan regel, met 

alle vormen van ouderschap en samenwonen die we nu kennen. Natuurlijk is een roze gezin 

ook helemaal hetzelfde! En ergens juist ook weer helemaal niet. Want als je erin duikt, dan zie je 

tal van situaties die toch nét even helemaal anders zijn… 

Wij willen ons dochtertje zoveel mogelijk open-minded opvoeden. En ze is dol op boeken. 'Boet! 

boet!', roept ze dan, ook voor het slapen gaan in de avond. Als het aan haar ligt gaan we hier 

van zeven tot tien uur mee door. Dat houden we zelf natuurlijk niet vol en zo verantwoord lijkt 

ons dat niet, dus ook daar komt een keer een einde aan. Uiteraard, met overduidelijke 

weerstand van onze kleine. 

Bij het lezen van deze 'boeten' proberen wij zoveel mogelijk boeken voor te lezen 

die inclusief zijn. Culturen, huidskleuren en ook verschillende gezinsvormen. 

Nou, dan kom je er wel achter dat we hier in Nederland behoorlijk achterlopen. Ik besloot het 

wat grondiger aan te pakken, en bij de medewerkster van de grote bieb in Utrecht te vragen 

naar boeken die gay-friendly zijn. Ik dacht, hier in Utrecht, in Nederland, neemt ze me vast mee 

naar de afdeling waar ik die kan vinden. Meestal blijven we namelijk hangen bij een groot beeld 

van Nijntje, waar ons muppie helemaal weg van is. 

'Ik ga even voor je kijken en kom zo terug.' 
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Top, dacht ik. Dan ziet ons dochtertje ook eens andere vormen waarin gezinnen samenleven. Ja, 

natuurlijk, bij ons thuis ziet ze twee mama's. En dat is een mooi voorbeeld, overduidelijk 

aanwezig. Maar in boekjes en filmpjes? Waar zijn die andere vormen te vinden? Geen idee. 

Ook de filmpjes; Peppa pig, Cocomelon, Dribbel, Nijntje: altijd een papa en een mama. Nooit 

een keer twee mama's, twee papa's, een samengesteld gezin en ga zo maar door. Nijntje heeft 

trouwens wel een stap gemaakt. Jaja, daar heb je nu ook Nina, één donker konijntje. En daar 

blijft het dan ook bij. Niet bepaald een realistische afspiegeling van onze samenleving. Haar 

tante Trijn is wel alleen. Zou zij van de club zijn?   

'Daar ben ik weer'. De medewerkster van de bieb is terug. 'Deze heb ik voor je gevonden.' 

'O. Dank je', antwoord ik een beetje overweldigd. 'Eén boek. Dat is niet zo veel. En het is helaas 

nog te moeilijk voor haar. Deze is voor oudere kinderen.' 

Ze kwam welgeteld met één boek terug. 

'Als je nog meer zou willen, kun je eventueel zoeken in ons systeem.' 

Toch wel heftig en iets wat ik niet had verwacht in Utrecht-city. Als het hier al niet aangepakt 

wordt, waar dan wel? 

Zo ging ik ook op zoek naar een gay-friendly filmpje online. Daar vond ik er ook één. The Blues 

Clues Pride Parade Sing Along. Ook welgeteld één. Die overigens wel lekker in je hoofd blijft 

hangen, dus je bent gewaarschuwd, mocht je hem gaan kijken. 

Onlangs zijn we begonnen met het uitkiezen van een school. Ook daar willen we dat er een 

inclusieve benadering is. Op de laatste school die ik bezocht vroeg ik naar hun omgang met 

inclusiviteit en gaf ik het voorbeeld van mijn zoektocht bij de bibliotheek. 'Ja, als de bieb ze niet 

heeft, dan hebben wij die boeken natuurlijk ook niet.' Lekker dan die benadering, dacht ik. 

En ze vervolgde, 'Ja, hier is wel een meisje bi in groep 7, en daar is door de jongens flink over 

geappt onderling. Dat proberen we wel aan te pakken.' 

'Zoiets wil je toch juist voorkomen, door juist al vanaf vroegs af aan met de juiste benadering te 

werken?', reageerde ik. Een echte reactie bleef helaas uit. 

Op een andere school hadden ze gelukkig een veel meer open-minded benadering, en spraken 

ze in de ouderbijeenkomst al bewust over kinderen en werd het onderscheid tussen jongens en 

meisjes achterwege gelaten. Hopelijk worden we daar ingeloot, helaas hebben we het niet zelf 

voor het kiezen. 

Tips voor boeken of filmpjes voor mini-mensjes van rond de anderhalf tot twee jaar zijn zeer 

welkom! 
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